
ORDE VAN DIENST voor zondag 28 april 2024 
Dienst van afscheid, herbevestiging en bevestiging ambtsdragers 
Protestantse Gemeente Mariëngaarde te Hallum 
 

Voorganger:   ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers 
Organist:    Martin Stavleu 
Lector:    Janneke Hellema 
Kind van dienst:   Elserikst Buruma 
Ouderling van dienst:  Johan Deli 
Diaken van dienst:  Hiltje Post 
Beamer:    Bennie Bosma 
Camera:    Freerk van Noord 
Koster:    Durk Bremer 
Gastouderling:   Johannes Slager 
 

De volgende ambtsdragers leggen hun ambt neer: Doet Dijkstra-Westerhof 
(wijkouderling), Bea Bolhuis-Feenstra(wijkouderling) en  Anneke Luehof (diaken). 
 

En er worden 4 nieuwe ambtsdragers bevestigd: Elisabeth van der Woude-Dijkstra en 
Margriet Lei-Canrinus worden bevestigd als diaken. En Marian Frankena-Teitsma en 
Doeke Hellema zullen worden bevestigd als wijkouderling. 
 

Twee ambtsdragers zetten hun werk voort: Janneke Hoogerbrug-Vogely, als 
ouderling-voorzitter, en Hendrik Hijma als ouderling-kerkrentmeester. 
 

De kleur voor deze dienst is rood: de kleur van het vuur van Pinksteren,  
van de Heilige Geest. 

Wanneer je ambtsdrager bent in de gemeente van Jezus Christus, dan mag je weten 
dat je niet alleen staat. Altijd weer mag je een beroep doen op de levenwekkende 

kracht van de Heilige Geest. 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan  
 

Verwelkoming en een moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Intochtslied EL 125 
 

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
 Die vol ontferming ieder troost  
 en alle schuld vergeeft.  
 Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
 
 



Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
  zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
  Halleluja, Geprezen zijn het Lam, 
  dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 

Woorden van groet en bemoediging 
 

V:  De Heer zij met u 
A:  Met u zij de Heer 
V:  Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
A:     zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Amen. 
 

Vervolg intochtslied 
 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht. 
 En wie Hem wil aanvaarden 
 wordt eens veilig thuisgebracht. 
 Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 

Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
  zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
  Halleluja, Geprezen zijn het Lam, 
  dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
 dat uitstraalt van het kruis, 
 dat eens voor ons werd opgericht. 
 En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
 

Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
  zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
  Halleluja, Geprezen zijn het Lam, 
  dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Moment met de kinderen 
 

De kinderen gaan naar de bernetsjinst 
 

Gebed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen NLB 303 
 

1.  Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 

2. Jezus, Gods Zoon / leefde en stierf 
  voor allen, voor ons / Hij leeft vandaag 
  hier onder ons / hier onder ons. 
   Jezus wij willen U danken. 
  Jezus, wij danken U. 
  Jezus, wij prijzen U. 
  Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 

3. Geest die ons troost, / levend nabij, 
  genezing en vuur, / Adem van God, 
  kracht onderweg / dag in dag uit. 
  Trooster wij willen U danken. 
  Trooster, wij danken U. 
  Trooster, wij prijzen U. 
  Trooster, wij zingen uw heilige naam.  
 

Schriftlezing Johannes 21: 1-14 
 

Zingen  NLB 315 (Frysk) 
 

1.     Wy tankje Jo, o God en Heare, 
        dy't wenj' yn ûntagonklik ljocht, 
        dat Jo yn 't Wurd Jo ta ús keare, 
        jo leafde hat ús altyd socht. 
        No sil in nije moarntiid rize, 
        sa bliuwt jo treast ús noait ûntsein. 
        En wat ferburgen bleau foar wizen 
        ha Jo foar berntsjes iepenlein. 
 

2.  In sûnder, ja de djipst ferlerne, 
    dy't fier fan Jo ferdoarme is, 
    wurdt troch jo Geast opnij wer berne 
    by 't hearren fan jo tsjûgenis. 
    Jo wurd, yn tûzen talen sprutsen, 
    hat út 'e dea ús libben brocht; 
    no bin de wrede boeiens brutsen 
    en stean wy frij yn 't blide ljocht. 

 

3.     Gemeente, oan jim ierdske hannen 
        hat God dit boadskip tabetroud; 
        o draach it út nei alle lannen, 
        dat it dêr rûnom wjerlûd jout. 
        En is de ropstem ta ús kommen 
        dat minskegeunst en -hearlikheid 
        ferwaait as gers en greideblommen- 
       Gods Wurd bestiet yn ivichheid. 



Overdenking 
 

Martin speelt en zingt voor ons een geloofsbelijdenis op de melodie van 
‘Yesterday’ van The Beatles 
 

Ik geloof in een God die als een Vader is, 
die geschapen heeft al wat er is, 
ja, dat is wat ik vast geloof. 
 

Ik geloof dat Zijn  Zoon voor ons geleden heeft  
en ons door Zijn dood verlossing geeft, 
ja, dat is wat ik vast geloof. 
 

Waarom zoek ik U altijd zo oneindig ver? 
Help mij U te zien als een lichtpunt in mijn eigen leven. 
 

Ik geloof dat de Zoon ook weer verrezen is, 
dat Zijn glorie onvolprezen is, 
ja, dat is wat ik vast geloof. 
 

Ik geloof dat de dood voor ons geen macht meer heeft, 
dat de Geest ons al zijn krachten geeft 
die nodig zijn voor dit geloof. 
 

Waarom zoek ik U altijd zo oneindig ver? 
Help mij U te zien als een lichtpunt in mijn eigen leven. 
 

Ik geloof in een God die drie personen is, 
dat Hij onder ons gekomen is, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

De kinderen komen terug uit de bernetsjinst 
 

DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 

Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 

Zingen NLB 672: 6 
 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 
 want stukwerk is ons pogen. 
 En wat ons afleidt van 
 de vrede uit den hoge, 
 laat dat, verheven licht, 
 in vuur en wind vergaan. 
 Houdt Gij ons staande door  
 het wonder van Gods Naam. 
 

Presentatie van de nieuwe ambtsdragers 
 

Inleiding op de bevestiging 



Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun werk voortzetten  
 

Gelofte en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers  
 

Handoplegging 
 

Vraag aan de gemeente: 
 

(gemeente gaat staan) 
V:     Protestantse Gemeente Mariengaarde te Hallum, nu deze mensen tot      
         ambtsdragers herbevestigd en bevestigd zijn, vraag ik u: belooft u hen te  
         aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden     
         en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
         Wat is daarop uw antwoord? 
G:     Ja, van harte! 
 

Wisselingen in de kring om de kerkenraad heen 
 

Zingen NLB 672: 2 en 3 
 

2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt.  

 

3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij 

(gemeente gaat zitten) 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling  
 

Slotlied God van Licht (Opwekking 807) 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  



Refrein: God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
 

Refrein: God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U woont. 

 

U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm (4x) 
 

Refrein: God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.  

 

Wegzending en zegen,  
door de gemeente beantwoord met een gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 

De Heer zij vóór u, 
om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u, 
om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. 
De Heer zij ónder u, 
om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u, 
om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén, 
als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u, 
om u te zegenen. 
Zó zegene u de almachtige God,- 
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen, amen, amen  



Na de zegen zingen wij het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.  
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

Na de dienst staat de koffie klaar 
en is er onder de koffie gelegenheid de gaande  
en komende ambtsdragers de hand te drukken 


