
ORDE VAN DIENST voor zondag 26 april 2026 
Dienst van afscheid, en bevestiging ambtsdragers 
Protestantse Gemeente Mariëngaarde 
 

Voorganger:  Johan Helfferich 
Organist:   Jan Pieter Schuitemaker  
Ouderlingen:  Doeke Hellema, Wiger Hellema  
Diaken:   Margriet Lei 
Lector:   Jeannette Hellema 
Gastouderling:  Siebe Bijma  
Beamer:   Gerben Talsma 
Koster:   Theo Hoogerbrug 
Kind van dienst:  Wynand Jansma 
 

De volgende ambtsdragers leggen hun ambt neer: Janneke Hoogerbrug (ouderling-
voorzitter), Janneke Hellema, (wijkouderling), Alie de Vries (ouderling-scriba) en  
Hendrik Hijma (ouderling-kerkrentmeester). 
 

En er worden 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd: Nicola James als ouderling, Bauwina van 
der Meer als ouderling-scriba, Joris van der Ploeg als ouderling-kerkrentmeester.  
 

De kleur voor deze dienst is rood: de kleur van het vuur van Pinksteren, van de Heilige 
Geest.  Wanneer je ambtsdrager bent in de gemeente van Jezus Christus, dan mag je weten 
dat je niet alleen staat. Altijd weer mag je een beroep doen op de levenwekkende kracht 
van de Heilige Geest. 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst van de gehele kerkenraad  
 

Welkom  
 

Intochtslied NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

1.   Dit is een morgen als ooit de eerste, 
      zingende vogels geven hem door. 
      Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
      beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
  vochtige gaarde, geurig als toen. 
  Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
  al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Stil worden voor God 
 

Woorden van bemoediging en groet  (gemeente gaat zitten) 



Zingen: opwekking 488  
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Refrein: Houd mijn vast, 
   laat uw liefde stromen. 
   Houd mij vast, 
   heel dichtbij uw hart. 
   Ik voel uw kracht 
    en stijg op als een arend; 
   dan zweef ik op de wind, 
   gedragen door uw Geest 
   en de kracht van uw liefde. 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

 

(Refrein 2x) 
Houd mijn vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 

Gebed 
 

Zingen – Lord of all hopefulness 
Lord of all hopefulness, Lord of all joy, 
Whose trust, ever child-like, no cares could destroy, 
Be there at our waking, and give us, we pray, 
Your bliss in our hearts, Lord, at the break of the day. 
Lord of all eagerness, Lord of all joy, 
Whose strong hands were skilled at the plane and the lathe, 
Be there at our labours, and give us, we pray, 
Your strength in our hearts, Lord, at the noon of the day. 
Lord of all kindliness, Lord of all grace, 
Your hands swift to welcome, your arms to embrace, 
Be there at our homing, and give us, we pray, 
Your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. 
Lord of all gentleness, Lord of all calm, 
Whose voice is contentment, whose presence is balm, 
Be there at our sleeping, and give us, we pray, 
Your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. 



Kindermoment 
 

Zingen - kinderlied ‘Samen is veel leuker, opwekking for kids 191’ 
 

Refrein: Samen is veel leuker, 
   alleen is maar alleen. 
   Iemand die je helpen kan, 
   dat wil toch iedereen. 
   Jij en ik zijn nodig 
   in Gods koninkrijk. 
   Niemand overbodig 
   en iedereen gelijk. 

 

 
Ik wil heel graag je vriend zijn, 
dan zijn we nooit meer alleen. 
Jezus zal ons leiden 
ook in moeilijke tijden, 
want Hij zorgt voor iedereen. 

 

Refrein: Samen is veel leuker, 
   alleen is maar alleen. 
   Iemand die je helpen kan, 
   dat wil toch iedereen. 
   Jij en ik zijn nodig 
   in Gods koninkrijk. 
   Niemand overbodig 
   en iedereen gelijk. 

 

 
 
We zijn soms zo verschillend 
en ieder heeft zijn eigen taal. 
Jezus wil ons leren 
alle mensen te waarderen, 
want Hij houdt van ons allemaal. 

 

Refrein: Samen is veel leuker, 
   alleen is maar alleen. 
   Iemand die je helpen kan, 
   dat wil toch iedereen. 
   Jij en ik zijn nodig 
   in Gods koninkrijk. 
   Niemand overbodig 
   en iedereen gelijk. 

 

 
 
 
Niemand overbodig 
en iedereen gelijk. 
Niemand overbodig 
en iedereen gelijk. 

 

Gebed om de opening van de Heilige Schrift 
 

Schriftlezing: Johannes 21, 15-25  
 

Zingen NLB 315, 1, 3 
 

1  Wy tankje Jo, o God en Heare, 
  dy’t wenje_yn ûntagonklik ljocht, 
  dat Jo yn ’t wurd jo ta ús keare, 
  jo leafde hat ús altyd socht. 
  No sil in nije moarntiid rize, 
  sa bliuwt jo treast ús noait ûntsein, 
  en wat ferburgen bleau foar wizen 
  ha Jo foar berntsjes iepenlein. 

 

3  Gemeente, oan jim ierdske hannen 
  hat God dit boadskip tabetroud; 
  o draach it út nei alle lannen, 
  sadat it rûnom wjerlûd jout. 
  En is de ropstim ta ús kommen 
  dat minskegeunst en -hearlikheid 
  ferwaait as gers en greideblommen  
  Gods wurd bestiet yn ivichheid. 

Overdenking  
 

Muzikaal intermezzo 
 
 



Geloofsbelijdenis (melodie NLB 913) 
 

1.  Ik geloof in God de Vader 
  die een bron van vreugde is, 
  louter goedheid en genade, 
  licht in onze duisternis. 
  Hij, de Koning van de kosmos, 
  het gesternte zingt zijn eer –  
  heeft uit liefde mij geschapen 
  en tot liefde keer ik weer. 

2. Ik geloof in Jezus Christus 
  die voor ons ter wereld kwam. 
  Zoon van God en Zoon des Mensen 
  goede Herder, Offerlam. 
  Door te lijden en te sterven 
  groot is het geheimenis 
  schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
  dat uit God en tot God is. 

3.  Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam  
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

 

4.  Ik geloof ook in de Geest, 
Adem van God uitgegaan. 
Hij vertroost en Hij versterkt ons, 
waar wij in het leven staan. 
Door de Geest zijn wij verbonden 
met de Heer en met elkaar. 
Door zijn leiding gaan wij verder, 
maakt Hij zijn beloften waar. 

DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 

Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 

Zingen NLB 672: 6 
 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 

Presentatie van de nieuwe ambtsdragers 
 

Vraag aan de scriba  
 

Inleiding op de bevestiging 
 

Gelofte en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 
 

Handoplegging op de knielbank 
 

Vraag aan de gemeente: (gemeente gaat staan) 
 

V: Protestantse Gemeente te Hallum, nu we drie mensen bevestigd hebben tot 
ambtsdrager, vraag ik u: belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw 
medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan onze 
Heer? Wat is daarop uw antwoord? 
G: Ja, van harte! 



Zingen NLB 672: 2 en 3 
 

2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 

3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

(gemeente gaat zitten) 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

Moment van gedenken  
 

Corrie Kuiken-Wip 
Geboren: 28 juni 1957 - Overleden: 19 april 2026 
 

Zingen: NLB 753, 1, 2 en 6 Er is een land van louter licht 
 

1.      Er is een land van louter licht 
         waar heiligen heersers zijn. 
         Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
         in duisternis of pijn. 
 

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling  
 

Slotlied NLB 839 ik danste die morgen toen de schepping begon 
 

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
 

Refrein:  Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 

 



Refrein:  Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 

 

Refrein:  Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 

 

Refrein:  Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

Wegzending en zegen,  
door de gemeente beantwoord met een gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 

Na de zegen zingen we nog het Wilhelmus, lied 708, 1 en 6 
 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd 

 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
 

 


