
Liturgie 24 augustus 2025 Hallum 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad (liturgische klok, aansteken kaarsen en handdruk) 
 

Welkom en stilte 
 

Zingen:    Lied 121: 1 en 3  (Ik sla mijn ogen op en zie) 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 

Aanvangswoorden 
 

Zingen:  Lied 121: 4 (De Heer zal u steeds gadeslaan) 
 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 

 

Kyriegebed 
 

Zingen (gloria):    Lied 868: 1, 2 en 4 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere) 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
Psalm zingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Moment met kinderen, die daarna naar bernetsjinst gaan 
 



Lezen:    Psalm 121 
 

Zingen:    Wij zijn de zoekers naar de zin     (melodie Ps.139,  tekst z.o.z.) 
 

Wij zijn de zoekers naar de zin  
van wat hier eind is, of begin. 
Wij tasten horizonten af,  
bevragen woorden die men gaf,  
verlangend naar wat zekerheden,  
die doel en daad zijn hier beneden. 
 

Als pelgrims gaan wij, levenslang,  
in treurmars, of met feestgezang  
het pad dat soms verblijdend is,  
maar vaker duister, ongewis. 
Toch wil Gods stok en staf ons leiden. 
Hij is de weg en reisdoel beide. 
 

Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast.  
Hij draagt in moeite onze last. 
Hij wijst een weg voor wie niet ziet, 
Hij leert na zwijgen ons het lied  
van levensmoed en diep vertrouwen. 
Hij is de rots waarop wij bouwen. 
 

(Uit:  Alfred C. Bronswijk, Van harte) 
 

Lezen:    Luc.24: 13-35  
 

Zingen:    Lied 209 (Heer Jezus, o Gij dageraad) 
 

1. Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

 

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 

3. totdat met alle eng'len saam 
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 

Preek 
 

Orgelspel 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zingen:   Lied 904 (Beveel gerust uw wegen) 
 

1. Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 

2. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 

3. Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 

4. Wel kan zijn hulp vertragen, 
en ’t schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 

5. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 

 

Gebeden 
 

Collecte 
 

Zingen:    Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen met gezongen amen 
 
Orgelspel 
 


