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Binnenkomst kerkenraad & kind van dienst verzet de liturgische klok 
 

Welkom & over de zondag 
 

Moment om stil te worden voor God 
 

Intochtslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a: 1, 2)  
 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem om onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
  V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
  A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
  V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   die de verdrukte recht verschaft 
   en de hongerige brood geeft 
   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
  A:  en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

 



Groet 
  V:  De Heer zij met u 
  A:  Ook met u zij de Heer 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: In de veelheid van geluiden (NLB 283) 
 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 

Moment met de kinderen – start project 40-dagen tijd 
 

Projectlied 
 

1  Leve de koning die God heeft gestuurd!  
  Hoera, zing voor Hem en vier feest!  
  Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.  
  Dank God die steeds goed is geweest!  
  De leerlingen zingen, roepen het uit.  
  En anders dan juichten de stenen wel luid!  
 

Refrein:  Met deze verhalen gaan wij richting Pasen  
en volgen de weg zoals Jezus die ging.  
Samen met Hem zijn wij onderweg,  
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

 

Hierna gaan de kinderen naar de Bernetsjinst 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Eerste schriftlezing: Jesaja 45:20-25 (NBV’21) 
 

20Laten wie uit de volken zijn ontkomen zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie 
een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. 
Wie bidt er nu tot een god die niet redt? 21Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft 
dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was Ik dat niet, de 
HEER? Buiten Mij is er geen god. Alleen Ik ben een rechtvaardige God, alleen Ik breng 
redding. 22Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik 
ben God, er is geen ander. 
23Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, 



een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen 
en elke tong zal bij Mij zweren. 24‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en 
macht te vinden.’ Allen die zich tegen Hem keerden zullen tot Hem komen en beschaamd 
staan. 25Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen. 
 

Zingen: Alles wat over ons geschreven is (NLB 536) 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

Schriftlezing: Lucas 19:29-42 (NBV’21) 
Intocht in Jeruzalem 
 
29Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen 
vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden 
veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als 
iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer 
heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals 
Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken 
jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen 
naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg 
spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de weg uit. 37Toen Hij op het punt stond 
de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te 
prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als 
koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele 
farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40Maar Hij 
antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 
41Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42Hij zei: ‘Had 
ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, 
ook nu. 
 
 
 



Zingen: Heer, wijs mij uw weg (een lied van Sela) 
 

1  Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 

 
2  Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

3  Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 

Overdenking 
 

Muzikale meditatie  
 

Zingen: Een mens te zijn op aarde (NLB 538) 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
 
 
 
 
 



Dankgebeden, voorbeden, stil gebed,  
afgesloten met het gezongen Onze Vader (lied 1006). 
 

1. Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 

Inzameling gaven     
1e collecte:  Open Doors 
2e collecte:  Eredienst en Kerkmuziek 
 

Slotlied: Geef vrede door van hand tot hand (NLB 1014)  
  

1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken,  
spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 

Zegen, afgesloten met het zingen van lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 


