
Liturgie Dienst Hallum, 21  december 2025 
Zondag 21 december - 4e Advent 
 

Aan het begin van de dienst steekt het Kind van Dienst  
de 4e  Adventskaars aan en leest daarbij de volgende tekst voor: 
 

Licht voor de mensen met angst in de nacht. 
Licht voor wie God hier op aarde verwacht. 
Licht van de liefde en licht van Gods trouw: 
vier kaarsen die stralen voor mij en voor jou. 
 

Welkom door predikant 
 

Openingslied: Nlb 221: zo vriendelijk en veilig als het licht  
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Openingsgebed 
 

Nlb 435: 1,2,3 hef op uw hoofden, poorten wijd 
 
1. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

 

2.     Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
        zachtmoedigheid zijn metgezel. 
        Hij draagt een kroon van heiligheid, 
        een scepter van barmhartigheid. 
        Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
        juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
        door Hem geschiedt Gods raad,  
        zijn heerschappij bestaat! 

 
 



3. Gezegend was het land, de stad, 
waar deze koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

 

Antwoord 
 

kinderen naar de bernetsjinst  
 

Voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan zingen we met elkaar het projectlied: 
 

Hoe kunnen mensen stralen? Een engel uit de hemel 
Hoe worden mensen blij? Zegt: Jozef, het komt goed 
Wij horen in verhalen het kind zal Jezus heten 
dat God dichtbij zal zijn. Hij geeft de mensen moed 
 

Nlb 446: zijt Gij waarop de wereld wacht  
 

1. Zijt Gij waarop de wereld wacht 
of wachten wij een ander? 
Zult Gij, een zwakke zonder macht, 
als koning heersen in Gods kracht, 
ons leiden tot elkander? 

 

2. ‘Ik geef aan blinden het gezicht 
en oren aan de doven. 
Zalig die, door Mij opgericht, 
ziende mag lopen in het licht 
en horende geloven.’ 

3. Zijt Gij van wie gesproken is 
in de voorbije tijden? 
Hoe maakt Gij onze ziel gewis, 
dat God door de geschiedenis 
voor U de weg bereidde? 

 

4. ‘Kom, die van hopen moede zijt, 
die arm zijt van verlangen! 
Kom tot het oordeel dat bevrijdt 
en ’t heil, dat eeuwig u verblijdt, 
zult gij om niet ontvangen!’ 

5. Kom Heer, op wie de wereld wacht, 
wij wachten op geen ander. 
O kom, een zwakke zonder macht, 
als koning heersen in Gods kracht 
en leid ons tot elkander. 

 

1e lezing: Jesaja 7: 10-14 door lector in het Fries: 
 

De Hear liet tsjin Achaz sizze: freegje om in teken fan de Hear, jo God, itsij út ’e djipte fan 
it deaderyk, itsij út ’e hege himel. Mar Achaz antwurde: nee, ik sil gjin teken freegje, ik sil 
de Heare net op'e proef stelle. Doe antwurdde Jesaja: harkje, hûs fan David: is it jo net 
genôch minsken te tergjen? Moatte jo no ek myn God tergje? Dêrom sil de Hear sels jim in 
teken jaan: de jonge frou is swier, hja sil gau in soan bernje en him Immanuel neame.  
 

2e lezing: evangelielezing: Matteus 1: 18-25 door lector 
 
 
 



Syb van der Ploeg….komt der oait een dei fan frede 
https://www.youtube.com/watch?v=vJK6TN6FAKg 
 

Overdenking 
 

moment van bezinnend orgelspel, overgaand in: 
 

Nlb 885: groot is uw trouw 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Slotgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

kinderen komen terug in de dienst, uitleg leiding 
 

inzameling gaven 
 

Slotlied: Nlb 442: op U mijn Heiland, blijf ik hopen 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
    Verlos mij van mijn bange pijn! 
    Zie, heel mijn hart staat voor U open 
    en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
    O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
    verkwik mij met uw heilige gloed. 
    Kom met uw zachte glans doordringen, 
    o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,  
     waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
     Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
     mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
     Blijf in uw liefde mij bewaren,  
     waar om mij heen de wereld woedt.  
     O, mocht ik uwe troost ervaren:  
     doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Uitzending en zegen 


