Liturgie Zondag 19 oktober 2025
Welkom/mededelingen

Stilte

Intredelied (staande) lied 121 vers 1,2 en 3

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door
geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israéls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Bemoediging
V  Onze hulp is in de Naam van de Heer
G  Die hemel en aarde gemaakt heeft
A% die trouw houdt tot in eeuwigheid
Die de verdrukte recht doet en de hongerige brood geeft
G  die niet opgeven zal ooit het werk van zijn handen
V  Heer vergeef ons al wat wij misdeden
G  en doe ons weer in vrede leven

Amen
Lied 121 vers 4

4.  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Gemeente gaat zitten
Kyrié-gebed ( gesproken en gezongen ld 301Kk)

Kyrie eleison(2x)
Christe eleison(2x)
Kyrié eleison(2x)



Tekst uit “Geroepen om te zingen” lied 50

Laat ons bidden uit gemis tot de God die Liefde is en

Hem om ontferming smeken,

Want het lijden is zo groot en Hem vragen recht te spreken want
de wereld is in nood

Laat ons bidden voor het kind dat zijn(haar) leven pas begint;
Voor de kinderen aller landen van wie

God de namen weet, dat hun toekomst niet zal stranden

op de klip die oorlog heet

voor de zieke man of vrouw die verlangt naar onze trouw;
voor wie eenzaam is gebleven of wie eenzaam is gemaakt
dat zij met de kus des vredes heden worden aangeraakt

zo bidden wij en zingen:

voor de zwakken die ontdaan machtloos door de wereld gaan
voor de doven en de blinden, voor de mensen zonder stem
dat zij eigen wegen vinden naar het nieuw Jeruzalem

voor wie angstig en beducht voor het leven 1s gevlucht
en een vreemdeling moet wezen, tegen haat en nijd bestand,
dat het heimwee zal genezen naar het dierbaar geboorteland

voor al wie geworpen is diep inde gevangenis, dat hun naam
niet wordt vergeten als voor ons de zon opgaat.

Geef de wereld een geweten en verlos ons van het kwaad
Zo bidden wij en zingen:

Voor het volk dat wordt gekweld door de macht van bruut geweld
Dat met al de droefenissen van het heilloos onrecht leeft en in plaats
Van brood en vissen, tranen tot zijn spijze heeft

Heer, sluit toch uw oren niet voor dit kleine mensenlied
U kent al die duizendtallen die het zingen wordt belet
Heer erbarm U over allen. Heer, verhoor ons smeekgebed
Zo bidden wij en zingen:

Lofprijzing: lied 302 vers 1

1.  God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

Groet:
\4 De Heer zij met u
G ook met u zij de Heer



Moment met de kinderen Kinderen naar de nevendienst
Gebed bij de opening van de Bijbel

1¢ Bijbellezing O.T. Psalm 121

Lied 711b

1.  De Levende waakt over je gaan
en je komen van nu aan tot in eeuwigheid.

Evangelie naar Lucas 18:1-8

Lied 352 vers 1,6 en 7

1. Jezus, meester aller dingen, 6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen
Woord van God van den beginne, om het oude te begraven,
in het lot der stervelingen Jezus, goede hoop en haven,
brengt Gij tekenen tot stand. uitzicht van het nieuwe land.
7. Zend uw adem, wend de steven,

dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Verkondiging Orgelspel
Lied 281 vers 1,2,6 en 10

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Moment van gedenken

NLB 23b

1.  De Heer is mijn herder!
"k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.



3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Dienst van de gebeden

Dienst van de gaven(collecte)

Lied 361 vers 1,4, 6 en 7 (staande)

1.  Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

4. Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

6.  De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijjft geloven
wordt niet verdoofd.

7. De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

Wegzending en zegenbede Amen(3x)



