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Thema: Ik ga op reis en ik neem mee? 
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Kirsten van der Woude, Gerben de Haan, Janka Hellema  
 

Welkom  
 

Zingen lied 218: 1, 2, 3, 4, 5 

 

1   Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 
 

2   Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

3   Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 
 

4   Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

5   Dank U dat U hebt willen spreken, 

dat U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken 

met ons allemaal. 



Een moment om stil te worden voor God…   
 

Bemoediging en groet 
 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,   

Allen:   Die Hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:  die trouw blijft in alle tijden 

Allen:  en nooit loslaat waaraan hij ooit begonnen is  
 

Voorganger:  Vrede voor jou hier heen gekomen 

Allen:   laat de Vrede van Christus bij ons zijn, Amen  

(Gemeente gaat zitten)  
 

De overstappers in beeld  
 

Gebed  

 

Zingen: Namenlied (op de melodie van psalm 136) 
 

1. Looft de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Met die goedheid en die trouw 

wil Hij God zijn, ook voor jou. 
 

2. God, blijft Sander altijd trouw, 

Hij houdt, Femke, ook van jou. 

Hij draagt allen in zijn hand 

altijd houdt Zijn liefde stand. 

3. Hoe jou levensweg ook loopt, 

Kirsten, jij bent ook gedoopt. 

En Janka, jij mag voortaan, 

met God aan je zijde gaan. 
 

4. Gerben, waar je gaat of staat,  

          Weet dat God je nooit verlaat. 

          Uit Zijn woonplaats, hemelhoog 

          heeft Hij Rebecca op het oog.  

 

5. Zegen deze kind'ren, Heer, 

nu en straks en altijd weer. 

Hoe hun levensweg ook zij, 

wees Gij altijd hen nabij 

De koffer open 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld en beweging door de overstappers bij "In nije dei" 
 

De nacht is foarby, de sinne is frij, om heech te gean 

Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean 

It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. 



Mar 't nimt in kear 

Wês mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear 

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 

Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 

Jou my dyn hân, jou my dyn hert 

Asto it doarst mei my 

Hjir is myn hân, hjir is myn hert 

'k Jou myn bestean oan dy 

Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 'k Kaam net út e rie, it paad dat ik gie, it wie sûnder ein 

De tiid dy't der wie, 't hert dat ik hie, it wie fersein 

'k Ha my oan dy jûn, mysels yn dy fûn, 

'k begjin op 'e nij 

Leafde hat wûn, twa minsken bûn, mar fûgelfrij 
 

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 

Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 

Jou my dyn hân, jou my dyn hert 

Asto it doarst mei my 

Hjir is myn hân, hjir is myn hert' 

k Jou myn bestean oan dy 

Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 

Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 

Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 

De Bijbel open  
 

1. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

    van waar komt mijn hulp? 

2. Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 

4. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 

5. De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 

6. overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 

7. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 

8. de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
 

Zingen NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn 
 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 
 

2. Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom ons leven zijn. 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 



Mattheüs 10: 5-13 (Bijbel in gewone taal)  

Jezus stuurt zijn leerlingen op weg 

5Jezus wilde de twaalf leerlingen op weg sturen. Hij vertelde hun wat ze moesten doen. Hij 

zei: ‘Jullie moeten niet naar de ongelovigen gaan, en ook niet naar de steden van de 

Samaritanen. 6Nee, jullie moeten naar de mensen van Israël gaan, want zij zijn net 

verdwaalde schapen. 7Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen: 

‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ 

8Maak zieke mensen beter en maak dode mensen weer levend. Maak mensen met een 

huidziekte beter en jaag kwade geesten weg. Jullie krijgen die macht van God. Help daarmee 

andere mensen en vraag er niets voor terug. 

9Neem geen geld aan van de mensen. Geen groot bedrag maar ook geen kleingeld. 10Neem 

ook geen tas mee, geen extra kleren, geen schoenen en geen stok. Je krijgt wel wat je nodig 

hebt, want jullie werken hard.’ 

11Jezus zei verder: ‘Als je in een stad of een dorp komt, zoek dan iemand die bij mij wil 

horen. Daar moet je blijven totdat je weer verder reist. 12Als je een huis binnenkomt, wens 

dan de mensen die er wonen, vrede toe. 13Als ze bij mij willen horen, dan zullen ze die 

vrede krijgen. Maar als ze niet bij mij willen horen, dan krijgen ze die vrede niet. 
 

Zingen: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Overdenking – ik ga op reis en neem mee! 
 

De overstappers spelen en zingen: 
 

Stel dat je een droomreis wint, 

waar wil je dan graag heen? 

Wie kies je uit om mee te gaan 

of vraag je iedereen? 

En zou je willen rijden, varen 

vliegen als het kon? 

Wat zou je leren, zou je zien 

voorbij de horizon? 

 God zei: Mozes, luister goed 

het is de hoogste tijd 

dat Ik het volk van Israël 

van slavernij bevrijd. 

Egypte moet hen laten gaan. 

Neem jij ze bij de hand, 

en maak met hen die grote reis 

naar het beloofde land. 
 

Refrein: Op reis, op reis, daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen 

op naar het beloofde land.  

Op reis, op reis, met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht. 



De één gaat reizen als het kan 

de ander als het moet. 

Maria ging per ezeltje 

en Jozef ging te voet. 

De wijzen reisden per kameel, 

leert hun geschiedenis. 

En Paulus stapte op de boot 

en Jona ging per vis. 
  

Refrein: Op reis, op reis, daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen 

op naar het beloofde land.  

Op reis, op reis, met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht. 
 

Het leven is een lange reis,      

soms prachtig en soms naar.      

Soms lijkt het als vanzelf te gaan     

maar soms ook is het zwaar. 

Langs bergen en door dalen heen,    

soms voelt het warm, soms koud,     

maar God gaat altijd met je mee      

omdat Hij van je houdt. 
  

Refrein: Op reis, op reis, daar gaan we, hand in hand, 

met dat ene doel voor ogen 

op naar het beloofde land.  

Op reis, op reis, met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 

aan het einde brandt Zijn licht.    (2X) 
  

De overstap - ondertussen luisteren we naar  "Ik neem je mee".   
 

We zingen:  Ik wens jou (Trinity) 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

dat de liefde van je leven op je wacht 
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 



‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 
 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

Moment van gedachtenis 

Alie Spijkstra-Van Akker  Geboren 21 maart 1938 overleden 7 juni 2024 

Moment van stilte  Zingen: NLB 42: 1  

Tijdens het zingen legt de ouderling van dienst het steentje op de gedachtenisplank 
 

1. Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Danken en bidden      Collecte 
 

Slotlied Zingen: In het land van licht en donker  

(melodie Samen in de Naam van Jezus – ELB 218) 
 

In een land van licht en donker,  

opent zich een weg voor jou 

Zal er zon zijn en soms wolken 

en een ander schoolgebouw 

In een land van zon en regen 

op je eigen benen staan 

Eigen keuzes, eigen wegen 

en wij zullen met je gaan.  
 

In het land van nu en later 

doen wij nu een stap terug.  

Maar we zijn er wel, ook morgen,  

als een steuntje in de rug. 

Naar een land van toekomstdromen 

reizen wij, elkaar nabij. 

Onderweg in licht en donker 

draagt Gods zegen jou en mij.  

Zegen afgesloten met het zingen van het zegenlied – we zingen elkaar toe 
  

De Here zegent jou 

En Hij beschermt jou 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven 

Hij zal genadig zijn 

En heel dicht bij je zijn 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 

Na afloop is er gelegenheid om  

na te praten  

en koffie, thee, fris te drinken.  

De kinderen hebben wat lekkers gebakken. 


