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Binnekomst en aansteken kaarsen 

Welkom en Inleiding op thema Water. 

Intro Watermusic. 
 

Minuet uit Watermusic van G. F. Handel.    1 fluit. 
 

Thema 1;   Dorst. 

 

Zang; Opw. 281 

1 Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

2 U bent meer dan goud en zilver, 

U de bron van mijn bestaan. 

U alleen schenkt echte blijdschap, 

ja met U wil 'k verder gaan. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

 

Moment met de kinderen. 

Zang;  ELB 429 

1. Een rivier vol van vrede, 

 een rivier vol van vrede, 

 een rivier vol van vrede in mijn hart. 

 Een rivier vol van vrede, 

 een rivier vol  van vrede, 

 een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 

3.  Ik heb lief als mijn Jezus,  

 ik heb lief als mijn Jezus,  

 ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.  

 Ik heb lief als mijn Jezus,  

 ik heb lief als mijn Jezus,  

 ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 

2. Een fontein vol van blijdschap,  

 een fontein vol van blijdschap,  

 een fontein vol van blijdschap in mijn hart.  

 Een fontein vol van blijdschap, 

 een fontein vol van blijdschap,  

 een fontein vol van blijdschap in mijn hart.  

 

4.Een rivier vol van vrede,  

 een fontein vol van blijdschap,  

 ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.  

 Een rivier vol van vrede,  

 een fontein vol van blijdschap,  

 ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 

 

Teksten bij Joh. 7: 37-39 



Zang Mannekoor “Oer It Weter”    Opwekking 459. Daar bij die rivier. 

Minuet uit Watermusic van G. F. Handel.    2 fluiten. 

Thema 2;  Neerslag.  Teksten bij Jesaja 55: 10-11 
 

Zang; NLB. 65: 5 

5  Gij komt het dorre land doorschrijden met 

water uit uw beek en tot een rijke oogst bereiden, 

uw voetstap maakt het week.  

Gij druipt uw zegen in de voren, 

Gij roept het kiemend graan;  

zo wordt het brood voor ons geboren  

waar Gij zijt voorgegaan. 

 

 

Zang; Joh. de Heer 58: 1 en 2 

1 Er komen stromen van zegen. 

Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 

Stromen, verkwikkend als regen, 

Vloeien tot elk die gelooft. 

refrein: 

Stromen, stromen van zegen, 

Komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

Zend ons die stromen, o Heer.  

2 Er komen stromen van zegen, 

Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn: 

Op de valleien en bergen 

Zal er nieuw leven dan zijn. 

refrein 

Stromen, stromen van zegen, 

Komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

Zend ons die stromen, o Heer.  
 

Minuet uit Watermusic van G. F. Handel.    3 fluiten. 
 

Thema 3;  Zee en Meer.  Teksten bij Lucas 8: 22-26 
 

Zang; D.B. 289 

1. Ik voel de winden Gods vandaag; 

Vandaag hijs ik het zeil. 

Gehavend is 't en zwaar van schuim, 

Maar 'k hijs 't en hoop op heil! 

Want Christus zelf, als stille gast 

Reist in mijn scheepje mee. 

Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan 

Op wilde, hoge zee. 

 

3. O, laat mij nooit vergeten, Heer, 

Hoe Gij Uw liefde toont. 

Doe mij bedenken, hoe Gij wreed 

Met doornen werd gekroond. 

En, wijze loods, als ik het waag 

En weer mijn zeilen hijs, 

Nu 'k voel de winden Gods vandaag 

Leidt Gij mij op mijn reis! 

2. De tranen, die ik heb geweend, 

Zijn door Gods wind gedroogd; 

Ik denk niet meer aan wat voorheen 

Vergeefs ik heb gepoogd. 

Maar met vernieuwde levensmoed 

Neem ik een vast besluit: 

Ik voel de winden Gods vandaag 

En zeil de haven uit! 

 

 

Tekst Lucas 8:22-26 
 

Zang Mannekoor “Oer It Weter”   Scheepje onder Jezus hoede. 



Video; Lopen op het water.  https://www.youtube.com/watch?v=IaOImZ_dLT4 
 

Minuet uit Watermusic van G. F. Handel.    3 fluiten en piano. 
 

Thema 4; Doop. Teksten bij Exodus 14: 21 en 22 
 

Zang; Mens wij dragen je op handen. (Wijze “Lichtstad met uw paarlen poorten”) 
 

1. Mens, wij dragen je op handen. 

    Kom naar ’t water van de bron, 

    want jouw leven mag niet stranden, 

    niet vergaan in het waarom. 
 

Refrein: 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig leven dromen, 

en een altijd nieuw begin. 
 

3. Als jouw naam wordt uitgesproken 

over duister water heen, 

is jouw eenzaamheid doorbroken, 

ben je hier niet meer alleen. 
 

Refrein: 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig leven dromen, 

en een altijd nieuw begin. 

2. Door het water vroeg of later 

    kom je dicht bij Gods geheim. 

    In de hoge hemel staat er 

    dat je kind van’t Licht mag zijn. 
 

Refrein: 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig leven dromen, 

en een altijd nieuw begin. 
 

4. Opgenomen en verbonden 

met Gods Naam die vrede is, 

gaat jouw leven niet ten onder 

en het wordt niet uitgewist. 
 

Refrein: 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig leven dromen, 

en een altijd nieuw begin. 
 

Zang Lied 350  in wisselzang  V.1, M.2, V.3, M.4, V.5, M.6 en Allen 7.  
 

V 1.Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 

V 3.Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
 

V 5.Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 

A 7.Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

M 2.Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 
 

M 4.Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 
 

M 6.Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 

 

 

 



Voorbede en stilgebed, afgesloten met Lied 1006 
 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

Kinderen terug uit Bernestjinst 
 

Collecte;  1e collecte, Wild Ganzen ( Project Gambia voor veilig drinkwater) 

                  2e collecte,  Onderhoud gebouwen. 
 

Zang Mannekoor “Oer It Weter”   Wade in the Water.  (Negro spiritual) 
 

Dankwoord. 
 

Zegenbede gevolgd door lied 423 (Frysk) 
 

1 No’t wy wer fuortgean freegje wy God: 

gean mei jo ljocht foar ús út!  

No’t wy wer fuortgean winskje ik dy: 

Gean mei God!  

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3 Foar alle minsken, ek ûnderweis: 

frede en goeds yn elk hûs! 

Foar har dy’t kamen ûnder dit dak: 

Gean mei God!  

Vaya con Dios en à Dieu! 

2 Foar al ús leafsten freegje wy God: 

gean mei jo ljocht foar ús út! 

En al ús freonen winskje wy frede: 

Gean mei God!  

Vaya con Dios en à Dieu! 
 

 

 

 

 
 


