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Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan  
 

Verwelkoming en stilte 
 

Intochtslied NLB 72: 1 en 2 Geef, Heer, de koning uwe machten 
 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon,  
om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 

 

Stil worden voor God 
 

Bemoediging en groet 
 

Samenzang NLB 72: 6 Bloeie zijn naam in alle streken 
 

6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 

Kyriegebed  
 
 
 
 



Glorialied NLB 871, Jezus zal heersen waar de zon   
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 

4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

Moment met de kinderen 
 

Gebed 
 
Schriftlezing Bijbellezing Jesaja 42, 1-9  
 

1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. 



Zingen – NLB 686, 1 De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
 

1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 

Bijbellezing: Mattheüs 3, 13-17 
 

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u 
gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar 
gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 
stemde Johannes ermee in. 16 
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en 
zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 
En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 
 

Zingen – NLB 686, 2 Wij zijn in Hem gedoopt 
 

2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 

Verkondiging 
 

Korte muzikale meditatie 
 

Moment van gedachtenis 
 

Sipke Rijpstra 
  

Geboren 16 augustus 1936 
Overleden 4 januari 2026 
 

Moment van stilte 
 

Zingen Joh de Heer 972 
 

Ruwe stormen mogen woeden 
Alles om mij heen zij nacht 
God, mijn God zal mij behoeden 
God houdt voor mijn heil de wacht 

Moet ik lang zijn hulp verbeiden 
Zijne liefde blijft mij leiden 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht 
voert hij mij in ’t eeuwig licht 



Het vieren van de Maaltijd van de Heer 
 

Zingen Geloofsbelijdenis (melodie Hoor de engelen zingen)  
 

1.  Ik geloof in God de Vader, 
die almachtig, wijs en goed, 
aard’ en hemel heeft geschapen, 
vorm en kleur in overvloed. 
Die de stilte heeft doorbroken 
en zichzelf heeft uitgesproken 
in het vleesgeworden Woord, 
opdat ieder naar Hem hoort. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

2.  Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als Redder van de wereld 
werd gekruisigd en gedood. 
Maar die opgestaan ten leven, 
hemelhoog nu is verheven, 
boven heerschappij en macht 
die ten onder wordt gebracht 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

3.  Ik geloof in God de Trooster, 
die van oudsher, wereldwijd, 
overal zijn volk vergadert 
en tot dienen toebereidt. 
Met Gods kinderen verbonden, 
in vergeving van mijn zonden 
mag ik op de jongste dag 
opstaan, leven met een lach. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

Voorbeden 
 

Inzameling – informatie over project Ma’laap 
 

Nodiging 
 

Tafelgebed 
 

Tijdens het tafelgebed zingen wij NLB 405, 4: 
 

4   Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 

Wij vormen een kring door de kerk  
(aan tafel zijn plaatsen voor wie niet kunnen staan of liever willen zitten)  
– gelieve het liedboek mee te nemen 
 

Wij besluiten het tafelgebed met het 'Onze Vader' 
 

We delen in de gaven van de Heer 
 
 
 
 



Zingen: NLB 975: 1 en 4 Jezus roept hier mensen samen 
 

1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend.  

 

4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer
. 

Dankzegging 
 

Slotlied NLB 687, 1 en 3 Wij leven van de wind 
 

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 

Zegen, 
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’ 
 
 
 


