Orde van dienst voor zondag 8 juni 2025 — Sint Maarten.

Voorganger: Johan Helfferich

Organist: Thom de Boer

Ouderlingen: Alie de Vries en Doeke Hellema
Gastouderling:  Joke van der Meer

Diaken: Elisabeth van der Woude
Beamer/camera: Gerben Talsma

Lector: Jeannette Hellema

Koster: Johannes Slager en Jan Zijlstra

Kind van dienst: Elserikst Buruma

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad,
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Welkom
Een moment om stil te worden voor God - Gemeente gaat staan

Zingen: Intochtslied: NLB 683 ‘t [s feest vandaag, ’t is pinksterfeest’

1. 't Is feest vandaag, 2. Wij weten het nu zonneklaar:
’t is pinksterfeest, al ging Hij van ons heen,
wij staan in vuur en vlam, wat Hij beloofd heeft,
want Hij, die bij ons is geweest, maakt Hij waar;
werkt verder aan zijn plan. wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan
van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t 1s feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Bemoediging en groet

Zingen NLB 672 : 1, 2 Kom laat onze deze dag

1. Komt laat ons deze dag 2. O Geest der eeuwigheid,
met heilig vuur bezingen gij Trooster aller tijden,
en met vernieuwde vreugd, deel thans uw zegen uit
want God deed grote dingen. aan wie uw komst verbeiden.
Eens gaf de Heilige Geest O heldere fontein,
aan velen heldenmoed. die uit Gods tempel welt,
Bidt dat Hij ons vandaag gij wordt een brede stroom
verlicht met Pinkstergloed. die met de eeuwen zwelt.

Gemeente gaat zitten

Gebed



Zingen: NLB 704: 1, 3 Dank, dank nu allen God

1. Dank, dank nu allen God 3. Lof, eer en prijs zij God
met hart en mond en handen, die troont in ’t licht daarboven.
die grote dingen doet Hem, Vader, Zoon en Geest
hier en in alle landen, moet heel de schepping loven.
die ons van kindsbeen aan, Van Hem, de ene Heer,
ja, van de moederschoot, gaf het verleden blijk,
zijn vaderlijke hand het heden zingt zijn eer,
en trouwe liefde bood. de toekomst is zijn rijk.

Een moment met de Kinderen
Gebed met de kinderen

De Bijbel open

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven.

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat
ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren
buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeérs die daar spreken?
8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en
Elamieten, inwoners van Mesopotamié, Judea en Kappadoci€, mensen uit Pontus en Asia,
10Frygié en Pamfylié, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libié, en ook Joden uit Rome
die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabié — wij
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Zingen: NLB 687, 1 en 2 Wjj leven van de wind

1.  Wij leven van de wind 2. Wij delen in het vuur
die aanrukt uit den hoge dat neerstrijkt op de hoofden,
en heel het huis vervult de vonk die overspringt
waar knieén zijn gebogen, op allen die geloven.
die doordringt in het hart, Vuurvogel van de vloed,
in de verborgen hof, duif boven de Jordaan,
en uitbreekt in een lied versterk in ons de gloed,
en opstijgt God ten lof. wakker het feestvuur aan.

Tweede lezing: Johannes 20, 19-23

190p de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en
zei: ‘Ik wens jullie vrede!” 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” 22Na deze woorden blies hij



over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan
zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Zingen: NLB 687, 3 Wij teren op het woord

3. Wijj teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: NLB 675 Geest van hierboven

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen, Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!



Dienst der gebeden
Collecte (de kinderen komen weer terug uit de bernetsjinst)
Zingen ‘10.000 redenen tot dankbaarheid’ (Opwekking 733)

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Zegen, beantwoord met ‘Amen, amen, amen’



