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Orde van dienst Zondag 07 december 2025 
 

Preeklezer:    Theo Hoogerbrug 
Organist:    Harry Maring 
Ouderling van dienst:  Janneke Hellema 
Kind van dienst:   Lyfke Lei 
Diaken van dienst:  Jan Hansma 
Gastouderling:   Janneke Hoogerbrug 
Lector:    Jeannette Hellema 
Camera:   Freerk van Noord 
Beamer:    Cor Hellema 
Koster:    Piet Bremer 
 

Orgelspel: 
 

Binnenkomst kerkenraad 
waarbij de liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken. 
 

Lyfke Lei steekt  vandaag niet alleen de tafelkaarsen aan maar ook 2 adventskaarsen  
en ze zal hierbij een gedichten voorlezen. 
 

De tweede kaars voor de koning die komt, 
het lied van de vrede klinkt uit zijn mond. 
Hij vraagt of je meezingt, want dan wordt het goed. 
Zo komt Gods liefde ons hier tegemoet. 
 

Welkom 
Aansluitend hierop zingen we zo mogelijk staande ons  
intochtslied Gezang 126 verzen 1 t/m. 3 
 

1.  Toen God de Heer uit ’s vijands macht 
     Sions gevang’nen wederbracht 
     en ons verlost’ uit nood en pijn, 
     scheen het een blijde droom te zijn. 
     Wij lachten, juichten, onze tongen 
     verhieven ’s Heren naam en zongen. 
     Toen hieven zelfs de heid’nen aan: 
     “De Heer heeft hun wat groots gedaan”. 
 

2.  Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 
     en grote dingen ons gedaan. 
     Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 
     wij juichen in het morgenlicht. 
     Laat alle ballingen nu keren 
     en juichen in het huis des Heren. 
     Wend thans ons lot, maak ons verblijd 
     als steppen in de regentijd. 

3.  Wat men hier nu met tranen zaait, 
     wordt eenmaal met gejuich gemaaid. 
     Wie ’t zaad draagt dat hij zaaien zal, 
     gaat wenend voort en zaait het al. 
     Maar bij het feest der eerstelingen 
     zal hij verheugd het oogstlied zingen. 
     Dan keert hij weer te goeder uur 
     en draagt zijn schoven in de schuur. 
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Bemoediging, geloofsbelijdenis en groet 
  

V:  Wij willen geloven in een wereld 
  waar het fijn is om te wonen: 
G:  zonder ruzie, zonder verdriet. 
V:  Wij willen geloven in een wereld, 
  waarin iedereen vriend is met elkaar; 
G:  een wereld, zoals God deze hem geschapen heeft. 
V:  Wij willen geloven dat wij samen 
  die wereld kunnen bouwen: 
G:  een groene wereld met bomen en vlinders, 
  met de zon en met lieve mensen, 
  die doen zoals JEZUS deed. 
V.   Wij willen geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST, 
  om te worden zoals zijn kinderen, 
G:   waarvoor het echt niet zo moeilijk is 
  om vriendelijk te zijn, om te helpen; 
  om geluk te brengen aan de anderen. Amen. 
V: Zó zij de Heer met u 
G:   Met u zij de Heer 
 

Als antwoord hierop zingen wij het lied.  “Wij zijn de zoekers naar de zin.” 
Dit is op de melodie van Gezang139  de tekst is van Alfred C. Bronswijk 
 

1. Wij zijn de zoekers naar de zin 
van wat hier eind is, of begin. 
Wij tasten horizonten af, 
bevragen woorden die men gaf, 
verlangend naar wat zekerheden, 
die doel en daad zijn hier beneden. 

 

2.     Als pelgrims gaan wij, levenslang, 
        in treurmars, of met feestgezang 
        het pad dat soms verblijdend is, 
        maar vaker duister, ongewis. 
        Toch wil Gods stok en staf ons leiden. 
        Hij is de weg en reisdoel beide. 

3. Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast. 
Hij draagt in moeite onze last. 
Hij wijst een weg voor wie niet ziet, 
Hij leert na zwijgen ons het lied 
van levensmoed en diep vertrouwen. 
Hij is de rots waarop wij bouwen. 

         Gemeente gaat zitten 
kyriegebed 
 

Adventsproject  De Geluksbezorger 
 

Deze titel is ontleend aan de ‘vreugdebode’ uit het Bijbelboek Jesaja. De profeet Jesaja 
vertelde niet alleen over een vreugdebode, hij was het zelf ook. Hij gaf mensen hoop door 
zijn woorden over het nieuwe begin dat God zou maken. In deze adventstijd lezen we de 
woorden van Jesaja en ontdekken we hoe deze woorden ook vandaag hoop en verwachting 
kunnen wekken. En we ontdekken hoe mensen een vreugdebode kunnen zijn,  
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als ze elkaar de weg wijzen naar de toekomst. Voor de vreugdebode gebruiken we in dit 
project het woord ‘Geluksbezorger’: hij of zij brengt het geluk naar mensen toe. 
 

Inhoud Pakketje Geluk   2e Advent - Kroon 
 

Projectlied 
Elke zondag: 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 
 

Tweede Advent 
De koning van de vrede 
is eerlijk, wijs en goed. 
Hij laat de wereld weten 
wat God voor mensen doet.

Onder het naspel gaan de kinderen naar de bernetsjinst 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: Jesaja 35: vers 1 t/m. 10 
 

 Zingen NLB 286 vers 1 t/m. 3 
 

1  Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 

 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

2  Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 

 

Refrein Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

3  Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 

 

Refrein Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe da 

 

Overdenking  
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Meditatief orgelspel 
 

Zingen NLB 608 vers 1 t/m. 3 
 

1.   De steppe zal bloeien. 
  De steppe zal lachen en juichen. 
  De rotsen die staan 
  Vanaf de dagen der schepping 
  Staan vol water, maar dicht. 
  De rotsen gaan open. 
  Het water zal stromen, 
  Het water zal tintelen, stralen, 
  Dorstigen komen en drinken. 
  De steppe zal drinken. 
  De steppe zal bloeien. 
  De steppe zal lachen en juichen. 

 

2.    De ballingen keren. 
   Zij keren met blinkende schoven. 
  Die gingen in rouw 
  Tot aan de einden der aarde, 
  één voor één, en voorgoed. 
  Die keren in stoeten. 
  Als beken vol water, 
  Als beken vol toesnellend water, 
  Schietend omlaag van de bergen. 
  Als lachen en juichen. 
  Die zaaiden in tranen, 
  Die keren met lachen en juichen. 

3.  De dode zal leven. 
  De dode zal horen: nu leven. 
  Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
  Dode, dode, sta op, 
  Het licht van de morgen. 
  Een hand zal ons wenken, 
  Een stem zal ons roepen: 
  Ik open hemel en aarde en afgrond 
  En wij zullen horen. 
  En wij zullen opstaan 
  En lachen en juichen en leven. 
 

De kinderen komen terug uit de bernetsjinst 
 

Moment van gedenken  
Janke Russchen-Visser *15-08-1946 - ꝉ 01-12-2025 
 

Aansluitend zingen we met elkaar lied 675, vers 1.  
 

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Dankgebed en de voorbeden sluiten we af met gezamenlijk het bidden van het onze vader  
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Inzameling 
 

De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het diaconaat 
De 2e collecte is bestemd voor onze eigen Kerk 
U kunt bijdragen aan de collectes via de Givt-app, of door uw bijdrage over te maken op  
NL77RABO0340804386 t.n.v. diaconie PGM ovv collecte 07 december 
NL84RABO0340803193 t.n.v. PGM Hallum ovv collecte 07 december 
 

Slotlied NLB 444 vers 1 t/m. 5 zo mogelijk staande 
 

1.      Nu daagt het in het oosten, 
    het licht schijnt overal: 
    Hij komt de volken troosten, 
    die eeuwig heersen zal. 
 

2.      De duisternis gaat wijken 
         van de eeuwenlange nacht. 
         Een nieuwe dag gaat prijken 
         met ongekende pracht. 

3.      Zij, die gebonden zaten 
         in schaduw van de dood, 
         van God en mens verlaten – 
         begroeten ’t morgenrood. 
 

4.      De zonne, voor wier stralen 
         het nachtelijk duister zwicht, 
         en die zal zegepralen, 
         is Christus, ’t eeuwig licht! 

5.      Reeds daagt het in het oosten, 
         het licht schijnt overal: 
         Hij komt de volken troosten, 
         die eeuwig heersen zal. 
 

Wegzending en zegen 
 

Wij mogen afsluiten met de zegenbede van St Patrick  
en laten we deze zegen beantwoorden met het zingen van gezang 1009 vers 1 en 3 
 

Gezang NLB 1009 vers 1 en 3 
 

1   O lieve Heer, geef vrede 
  aan allen hier beneden 
  die uitzien naar uw feest, 
  opdat de mensen weten: 
  uw heilige profeten 
  zijn niet verblind geweest. 
 

3   Verlos ons van de boze, 
  laat niet de goddelozen 
  op aarde koning zijn! 
  Laat ons uw land betreden, 
  dat zal een land van vrede 
 van melk en honing zijn! 


