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Binnenkomst kerkenraad
waarbij de liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken.

Welkom:

Intochtslied:

Gezang 105 de verzen 1,2 en 3

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.

’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Bemoediging, geloofsbelijdenis en groet:

[
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Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heefft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid

Joke van der Meer en Alie de Vries

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Wij geloven

in God de Vader, die alles gemaakt heeft:

de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen

Wij geloven
in Jezus Christus, de Zoon van God,

die geboren werd in de stal van Bethlehem,

die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
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Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven

dat Jezus naar de hemel is gegaan

en dat Hij terug komt op aarde,

om alles nieuw te maken.

Wij geloven

in de Heilige Geest,

die gekomen is op het pinksterfeest

en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven

dat we in de kerk bij Christus horen:

als kinderen van één Vader,

bij wie we samen thuis horen.

Wij geloven

dat God onze zonden wil vergeven,

dat we door Jezus altijd opnieuw kunnen beginnen
en dat we in leven ¢én in sterven in Gods hand zijn.

76 zij de Heer met u
Met u zij de Heer

Gezang 839 de verzen 1,2 en 3

l.

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee

en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.

Ik danste het lied van gerechtigheid.



Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hjij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hjij.

Kyriégebed:

Moment gesprekje met de kinderen:

Kinderlied:

1. Wijj gaan voor even uit elkaar, 2. Wijj geven Gods verhalen door,
En delen nu het licht. En wie zich open stelt,
Dat licht verteld ons iets van God. Ervaart misschien een beetje licht,
Op Hem zijn wij gericht. Door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Onder het naspel gaan de kinderen naar de bernetsjinst
Gebed om de opening van het Woord:

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 18: 1 t/m. 5§
Zingen NLB 319 vers 1,2,5en 7

1. Alles wat er staat geschreven, 2. Mozes heeft het vuur zien branden
Heer doe ons verstaan, en hij werd uw knecht,
want uw woorden zijn ons leven, laat ons voortgaan aan zijn hand
spreek ons aan! en wijs de weg.

5. Jezus heeft het laatst gesproken 7. Gij gaat onze aard’ te boven,
en zijn stem gaat voort, zend uw adem neer,
want als graan is Hij gebroken heel de aarde moet U loven
woord voor woord. meer en meer

Evangelielezing: Lucas 16: 19-31
Zingen NLB 990 vers 1,3 en 6

1. De laatsten worden de eersten 3. Gij die als allerlaatste
wie knielde krijgt een troon ter wereld wederkomt,
de knechten mogen heersen Gij wijst ons onze plaatsen
de dienaar heet een zoon wanneer de strijd verstomt.
6. De laatsten worden de eersten

wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon..



Overdenking:
Meditatief orgelspel:
Zingen NLB 973 vers 1 t/m. 4

1.  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord

en op te vangen wie zijn thuis verloor.
Halleluja!

2. Om voor elkaar te zijn uw hand en voet
te helpen wie geen helper had ontmoet
wie dorst of honger wordt getroost, gevoed
Halleluja!

3. Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond
Halleluja!

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn
uw liefde, hoop, geloof-uw zonneschijn.
Halleluja!

Dankgebed en de voorbeden
sluiten we af met gezamenlijk het bidden van het onze vader

Inzameling:

De 1¢ collecte in deze dienst is bestemd Jeugd Organisatie Protestantsekerk JOP
De 2° collecte is voor onze eigen Kerk

De kinderen komen terug uit de bernetsjinst
Slotlied NLB 416 vers 1 t/m. 4 zo mogelijk staande

1. Gamet God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Gamet God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen:

Gezang NLB 634 vers 1 en 2

l.

U zij de Glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis

Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!



