
Dankdag voor gewas en arbeid. 
 

Vanaf 18.30 uur is er een gezamenlijke maaltijd en aansluitend een viering van de Vrije 
Evangelische Gemeente uit Oude Bildtzijl en de Protestantse Gemeente Mariëngaarde 
Hallum 
 

Plaats: de Hoeksteen in Hallum 
 

Orde van dienst - woensdagavond 6 november 2024 om 19.30 uur  
 

Voorganger:   Johan Helfferich 
Organist:    Sieger Polstra 
Ouderling van dienst:  Doeke Hellema  
Diaken:    Elisabeth van der Woude 
Lector:    Sietse Regnerus 
Gastouderling:   Wiger Hellema 
Camera:    Freerk van Noord 
Beamer:    Henk Koelmans, Pier Minnema 
Koster:    Andele Hellema 
 

In de viering gaan we ‘Rummen’(roept-u-maar en dan 

in het meervoud!  ), de liederen zijn dus niet vooraf 
bekend. De mensen achter knoppen moeten snel 
schakelen en hetzelfde geldt voor Sieger. Ik hoop dat 
het allemaal gaat lukken maar daar hebben we 
uiteraard alle vertrouwen in.  
 

Orgelspel 
 

Welkom 
Aansteken van de Paaskaars 
 

Rummen 
Een moment om stil te worden 
Bemoediging en groet 
Rummen 
Gebed bij dankdag 
 

De Doarpstún – 
 ús griene ferbining 
 
Het filmpje 
 

Rummen 
 

Bijbellezing: psalm 67  
 

1Voor de koorleider. Bij snarenspel. 
Een psalm, een lied. 
2God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons 
schijnen, sela 



3dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
4Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. 
5Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig 
en regeert over de landen op aarde. sela 
6Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. 
7De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons. 
8Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft 
tot aan de einden der aarde. 
 

Rummen 
 

Korte overdenking 
 

Rummen  
 

Gedicht 
 

Danken en bidden 
 

Rummen 
 
Coll.: 1. Werelddiaconaat Myanmar; 2. Dankstondcollecte 
 

Rummen 
 

Woord van dank 
 

Zegenbede afgesloten met slotlied – Tienduizend 
redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.  
 

Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  

  

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
 

(Refrein)  

 En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied  
blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  

(Refrein 2x) 
  
Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.  
(Refrein 2x) 


