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Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad,
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Verwelkoming en een moment van stilte

Uit de stilte klinkt
‘Break every chain’ door gedetineerden in de Parchman Farm Prison

Vertaling

Er is macht in de Naam van Jezus om elke keten te breken.
Er staat een leger op om elke keten te breken.

Ik hoor de ketenen vallen

Openingstekst: NLB 946: 1 en 2 (gesproken)

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,

wij waren de mensen niet, die wij nu angstig zijn.
Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,

Wwij oogstten zeeén zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop,

waarom weten wij wel wat leven is, maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied

en durven onze zwaartekracht vergeten.

Zingen NLB 657

1.  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!



Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Woorden van bemoediging en groet

V:
G:
V:

V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Vader
die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw houdt tot in eeuwigheid

die de verdrukte recht verschaft

en de hongerige brood geeft

De Heer zij met u

Met u zij de Heer

Moment met de kinderen

De kinderen gaan naar de bernetsjinst
Gebed
Zingen NLB 709

l.

Nooit lichter ving de lente aan

dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w' in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

Maar winters werd het in dit land;
't 1s kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,

en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

Schriftlezing 1 Samuel 17: 31-54

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van Uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

De winter leek voorgoed voorbij

en voor ons lag de volle zomer;

de macht was eindlijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid z6 gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,

in opstand tegen U, het meest

in eigen hart en geest.



Zingen NLB 1001

1.

De wijze woorden en het groot vertoon
de goede sier van goede werken

de 1jdelheden op hun pauwentroon

de luchtkastelen van de sterken

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven

hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn

die geen vader was zal vader zijn

mensen zullen andere mensen zijn

de bierkaai wordt een stad van vrede

Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen

die zal vechten in’t verborgen

die zal waken tot de morgen dauwt

hij zal zijn ogen niet geloven.

Verkondiging

Meditatief orgelspel
Zingen NLB 634

l.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Dankgebed en voorbeden



Inzameling
De kinderen komen terug uit de bernetsjinst
Slotlied NLB 675

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen,
door de gemeente beantwoord met een gezongen ‘Amen, amen, amen’

Na de zegen zingen wij het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben 1k, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondkt.



