Zondag 4 mei 2025 -Maartenskerk- Hallum

Orgelmuziek

Binnenkomst kerkenraad

Kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied lied 653 : 1, 6 en 7 ( U kennen uit en tot U leven...)

1.

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, —

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Bemoediging en groet:

Zingen Klein Gloria lied 195 ( Ere zij de Vader ....)

l.

<p<p<ocs

De Heer zij met U

Met u zij de Heer

Onze hulp is in de naam van de Vader
Die was, en die komt

Onrustig is ons hart.

Totdat het rust vindt in God .

Amen

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om een zegen en een open hart

Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Kort woord voor de kinderen- Kinderen gaan naar de bernetsjinst

Woord bij zondag 4 mei 2025



Zingen als gebed voor de lezing lied 314 : 1, 2 en 3 ( Here Jezus om uw Woord...)

1. Here Jezus, om uw woord 2.
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Korte inleiding op de lezing
Lezen :2 Petrus 1 : 3 —11 ( Bijbel in Gewone Taal)
Zingen lied 912 : 1,2, 5 en 6 ( Neem mijn leven....)

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 2. Neem mijn handen, maak ze sterk,

toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 6.
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon°.

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen lied 835 : 1, 2, 3 en 4 ( Jezus ga ons voor....)

1. Jezus, ga ons voor 2. Valt de weg ons lang,
deze wereld door, zijn wij klein en bang,
en U volgend op uw schreden sterk ons, Heer, om zonder klagen
gaan wij moedig met U mede. achter U ons kruis te dragen.
Leid ons aan uw hand Waar Gij voor ons trad,
naar het vaderland. is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart 4. In de woestenij,

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Gedicht over geloofsvertrouwen

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.



Zingen lied 727 : 1,2, 3 en 10 ( Voor alle heiligen...)

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

10. Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

Dankzegging en gebed
Collecte

Kinderen komen terug
Slotlied lied 1010 : 1,2 en 3 ( Geef vrede Heer...)

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein,;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!



3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Opdracht voor de zegen
Zegen met gesproken amen
Zingen lied 708 : 6 ( Mijn schild ende betrouwen.....)

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



