
Liturgie voor zondag 4 januari ’26   Voorganger: prop. Tj. de Reus 
 

Welkom 
 

Intochtslied: Lied 513: 1-4. (‘God heeft het eerste woord’) 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

Stilte 
 

Bemoediging en drempelgebed 
  

V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

die de verdrukte recht verschaft 
en de hongerige brood geeft 

V:  Trouwe en barmhartige God 
[gebed] 

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden. 
G:  en laat ons weer in vrede leven. Amen. 

 

Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 (NLB) (‘Zoekend naar licht, hier in het duister’) 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 

Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

 

Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 



5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 

 

Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met: 
V:  Daarom roepen wij U aan 
G:  Heer, ontferm U. Christus, ontferm U.  

Heer, ontferm U. Amen 
 

Zingen:  Lied 755: 1 en 2 (NLB) (‘Toch overwint eens de genade’) 
 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 

2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

Groet: 
V: De Heer zij met u. 
G:  Met u zij de Heer. 

 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Moment met de kinderen + Kinderlied: Lied 520: 1-6 (‘De wijzen, de wijzen’) 
 

1. De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 

 

2. Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 

3. ‘O koning, wil ons horen, 
er is een prins geboren, 
in ’t oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?’ 

 

4. Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
‘Een koningszoon bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.’ 

5. De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 

 

6. Zij hebben gevonden 
het kind door God gezonden, 
dat koning en dat knecht wil zijn 
van ieder, groot en klein. 

Schriftlezingen 
 

Lezing OT: Psalm 100 
 
 



Zingen: Psalm 100: 2 en 4 
 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Lezing NT: Mattheus 2. 
 

Zingen: Lied 482: 2 en 3. (‘De loden last die op ons drukte’) 
 

2. De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 

Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 489: 1 en 2 (‘Komt ons in diepe nacht ter ore’) 
 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

 



2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Inzameling (kinderen terug) 
 

Slotlied Lied 481: 2 en 3 (‘Hij die heerst op ’s hemels troon’) 
 

2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

Zegenbede 
Zingen: Amen, amen, amen. 


