
Orde van dienst PGM Hallum  
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, het kind van dienst verzet de liturgische klok  
en steekt de tafelkaarsen aan, handdruk ouderling van dienst en predikant  
 

Verwelkoming en stilte  
 

Intochtslied NLB 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’ (couplet 1, 2 en 5) 
 

1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 

2. Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

5. Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

Votum en groet 
 

Zingen NLB 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ (couplet 1, 2, en 4) 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

Gebed 
 
 
 



Zingen  NLB 621 ‘Heerlijk verschenen is de dag’ (couplet 1, 3 en 4) 
 

1. Heerlijk verschenen is de dag 
waarop ons lied niet zwijgen mag, 
want Jezus Christus triomfeert, 
Hij die het graf de rug toekeert. 
Halleluja. 

 

3. Die eens de buit was van de dood 
en weerloos lag in aarde's schoot, 
Hij heeft het licht teruggebracht, 
Hij schenkt het leven overmacht. 
Halleluja. 

4. Heel d'aarde, al het schepsel zal 
opstaan in 't zonlicht overal; 
voorbij is nu de droefenis, 
omdat de Heer verrezen is. 
Halleluja. 

 

Moment met de kinderen 
 
Zingen met de kinderen ‘Ben je groot of ben je klein’ 
 

Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 

 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

De kinderen gaan naar de bernetsjinst  
 

Gebed om de opening van het Woord  
 

Schriftlezing    psalm 139 (NBV21) 
 

Zingen NLB 539 ‘Jezus, die in de woestijn’ (couplet 1, 2 en 3) 
 

1. Jezus, diep in de woestijn, 
eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd 
veertig lange dagen. 
 

2. Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
– ook al was de honger groot – 
voor zijn tegenspreker. 

3. Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 

Schriftlezing    Matheus 4:1-11 (NBV21)  
 

 
 
 
 



Zingen  NLB 539 ‘Jezus, die in de woestijn’ (couplet 4 en 5) 
 

4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 

 

5. Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

Verkondiging ‘Weten wie je bent’  
 

Meditatief orgelspel  
 

Zingen Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij  
 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij ; 
Mijn zitten en mijn staan 
En U kent mijn gedachten , 
Mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond,  
o Heer, 
Die zijn voor U bekend 
En waar ik ook naar toe zou gaan, 
Ik weet dat u daar bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mijn , 
U legt uw handen op mij  
En U bent voor mij, en naast mij  
En om mij heen. 

 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij  
En U bent voor mij, en naast mij  
En om mij heen, 
Elke dag . 

2. Heer, U doorgrondt en kent mij , 
Want in de moederschoot 
Ben ik door U geweven ; 
U bent oneindig groot . 
Ik dank U voor dit wonder, heer, 
Dat U mijn leven kent 
En wat er ook gebeuren zal, 
Dat U steeds bij mij bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mijn , 
U legt uw handen op mij  
En U bent voor mij, en naast mij  
En om mij heen. 

 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij  
En U bent voor mij, en naast mij  
En om mij heen, 
 

Elke dag . 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Zingen  NLB 1006 ‘Onze Vader’  
 

1. Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 



Inzameling (hier komen de kinderen weer terug uit de bernetsjinst)  
 

Slotlied NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zegen, beantwoord met een gezongen 'Amen, amen, amen' 
 

Predikant geeft de ouderling van dienst een hand 
 

Gemeente blijft staan en we zingen het Nederlands Volkslied ‘Wilhelmus’ couplet 1 en 6 
 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd 

 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 


