Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad, het kind van dienst verzet de liturgische klok
en steekt de tafelkaarsen aan, handdruk ouderling van dienst en predikant

Verwelkoming (predikant) en stilte

Intochtslied lied 275: 1, 2 en 3 Heer onze Heer, Hoe zijt gij aanwezig

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
en hoe onzegbaar ons nabij. niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt gestadig met ons bezig, Gij zijt zo mens lijk in ons midden
onder uw vleugels rusten wij. dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. @Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Bemoediging en groet

Wij zijn samengekomen in de Naam van de God,

die Hemel en Aarde gemaakt heeft,

Die trouw houdt tot in Eeuwigheid en niet loslaat het werk
dat in liefde ook met ons is aangevangen.

Genade zij ons en Vrede,

Van God onze Vader en van Jezus Christus, Onze Heer,
En de verbondenheid door de Heilige Geest

Amen.
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Zingen lied 275: 4 en 5 Heer onze Heer, Hoe zijt gij aanwezig

4. @Gij zijt in alles diep verscholen, 5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
in al wat leeft en zich ontvouwt. waar ook ter wereld mensen zijn.
Maar in de mensen wilt Gij wonen Blijf zo genadig met ons bezig,
met hart en ziel aan ons getrouwd. tot wij in U volkomen zijn.

Gebed om ontferming, afgesloten met

V:  Daarom roepen wij U aan
G:  Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U. Amen

Zingen 413 ‘Grote God wij loven U’

1. Grote God, wij loven U, 2. Alles wat U prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuwige, ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U looft uw liefde en zingt ervan.
en bewondert uwe werken. Alle engelen, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd, roepen U nooit lovensmoe:

blijft Gij ook in eeuwigheid. ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!



3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan —
laat ons niet verloren gaan.

Groet V:  De Heer zij met u
G:  Metu zij de Heer

Tekst bij het open van de schrift

‘Vanwaar het eerste zaad viel
En wie de laatste vrucht plukt —
Wij zullen het niet weten

De eerste dingen en de laatste
Zij kwamen ongezien

En gaan weer ongemeten

Moment met de kinderen

Zingen In ied’re kleine appel

De kinderen gaan naar de bernetsjinst

Maar eens sprak iemand
Uit het niets een woord

Het werd ooit door de aarde
En nu door mij gehoord
Het spreekt tot mij

En nooit raakt het verslten
Het roept mij tot bestaan

Ik zal voor altijd heten’

Lezen Psalm 33 Huub Oosterhuis 150 psalmen vrij

Liefde begint met zingen.

Zing je lied, mijn stem.

Zingen maakt gelukkig.

Nog nooit heb ik U gezongen
zoals ik me voor had genomen.
Laat het nu lukken —

ik wil bezingen uw droom.

Gij zijt een minnaar van mensen.
Gij blijft de hemelen spreken,
dat zij er morgen weer zijn.

Gij houdt de golven binnen uw sluizen
sluit de oervloed op in uw kelder.

Gij verlangt het geluk van alle
aardebewoners.

En altijd komt uw woord

en komt het goed - Gij wijkt niet

af van uw hart.

G1j aandachtige, ons aangezicht zoekend
die groter zijt dan ons hart -

Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij
Enkel het oog van de Levende

zal mijn dood keren, dat ik leef.

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem.

(uit: 150 psalmen vrij; Huub Oosterhuis)

Wij zingen lied 974 vers 1 en 2 Maak ons uw Liefde, God, tot opmaat

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.



Overdenking

Orgelspel

Zingen lied 512: 1,2, 3 en 5 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

l.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

Mijn herder en mijn held,

mijn vriend, mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,

mijn weg waarop ik treed;

Gebed en ‘Onze Vader’

Collecten

Wij zingen lied 303

l.

Zonne en maan,

water en wind,

de bloem en het kind

schiep onze God.

Hemel en aard’

heeft hij gemaakt.

Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige
naam.

Geest die ons troost,

levend nabij,

genezing en vuur.

Adem van God,

kracht onderweg

dag in dag uit.

Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.

Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Zegenbede

Amen

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Jezus, Gods Zoon,

leefde en stierf

voor allen, voor ons.

Hij leeft vandaag

hier onder ons,

hier onder ons.

Jezus, wij willen U danken.

Jezus, wij danken U.

Jezus, wij prijzen U.

Jezus, wij zingen uw heilige naam.



