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Liturgie Stille Zaterdag 

 

 
 

Protestantse Gemeente Mariëngaarde 
 

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen een 
doorlopende viering. Bemoediging en groet zijn er alleen in de eerste dienst, de zegen 
alleen in de laatste viering. 
 

Het thema is  ‘Kijk!’ - Door Jezus’ ogen.  
 

Laat me kijken met Uw ogen. Laat me zien.  
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. 
Leg Uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs.  
Laat me leven zoals U.  
 

Gezegend je ogen 
dat zij in ieder mens 
het verhaal van God mogen zien.  



Mensen die meewerken aan deze viering: 
 

Voorganger:   Johan Helfferich 
Muziek:    Harry Maring, Petra Andriesen, Margriet Lei, Knillis Brouwer 
Zang:    Loes en Knillis Brouwer 
Lectoren:    Sietse Regnerus (WD), Grietje Woudwijk (GV)  

en Petra Andriesen (SZ) 
Bloemschikking:   Loes Brouwer 
Ouderlingen van dienst:  Janneke Hellema 
Diakenen:    Margriet Lei, Hiltje Post, Gerard Hiemstra, Andele Hellema,  

Elisabeth van der Woude en Jan Hansma 
Camera:     Gerben Talsma 
Koster:     Theo Hoogerbrug 

 

Stille Zaterdag 
4 april 2026,  20.30 uur,  Sint Maartenkerk 

 

Kijk! – Jezus geeft nieuw leven, de dood heeft niet het laatste woord! 
 

 
 
Stille zaterdag lijkt soms een vergeten dag. Tussen het kruis van Goede Vrijdag en de 
opstanding ligt een niemandsland. Een dag zonder woorden. Toch is de stilte veelzeggend. 
Het graf wordt door Jezus niet overgeslagen. Hij deelt in ons sterven, en ook in ons dood-
zijn. Het is stil, we zwijgen, maar dan! De opstanding van Christus heeft in de nacht 
plaatsgevonden. Zo mag de kerk in deze nacht het grote gebeuren vieren van Christus die 
uit de dood is verrezen en die ons voorgegaan is naar het nieuwe leven. 
De dienst begint als een wake in het donker. Maar dan breekt het licht door … 
 



Woorden uit het donker 
Gisteren op Goede Vrijdag, verlieten wij in stilte de kerk. En zo komen wij vanavond in 
stilte binnen. Het is nog donker; en stil. 
De macht van de dood is voelbaar aanwezig. 
En toch…… 
 

Dit is de nacht van de doortocht 
Dóór de dood naar het Leven. 
Dóór het donker naar het Licht.  
 

Wij gedenken onze doop als teken van deze doortocht. 
 

ORDE VAN DIENST 
 

WACHTEN IN HET DONKER 
Stilte 
  

Vanuit de stilte zingen we NLB 463: 1-5 
 

1. Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 

 

2. Als der mensen trooster roepen  
wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

 

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 

 

4. Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

 
5. Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

 

Ouderling:  Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
Vg:   Omdat dit de nacht is waarin alle donker en dood wordt overwonnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zingen:    Liet 601: 1 en 3 
 

Ljocht dat ús ropt oerein te kommen,   
foartidich ljocht yn d’ iere moarn,  
wy stean hjir iensum en ferklomme,   
oerspiel ús, ljocht, en fjurje ús oan. 
Dat wy net yn it tsjuster falle,  
swiermoedich, swak en sûnder nocht,  
fan gjin genede witte wolle,  
sa doelleas en fan nimmen socht. 

 

Alles wurdt wei en sil tebrekke,  
is it net ikere op it ljocht. 
Ûnfruchtber, leech is al ús sprekken,   
ús dieden binne om ‘e nocht. 
Ljocht mei  in stim dy’t is te hearren  
salang’t ús hert slacht, sûnder mis. 
Jo, leafste minskesoan, earstberne,  
ljocht, lêste wurd fan Him dy’t is. 

Vraag jongere:  Waarom zijn wij hier? Waarom is deze nacht anders dan alle nachten? 
Vg:  Dit is de nacht dat wij in de stilte wachten op het gefluister van een zachte bries. Wij 

wachten op de Heer. Het Licht is sterker dan het duister.  
Kom naar buiten. Leef in de vrijheid van Gods kinderen, samen met alle mensen 
van goede wil. Luister naar Zijn trouw. 

 

Lezing Genesis 1: 1-5 waarna we zingen NLB 801: 1, 2, 3, 4, 7 
 
1 Door de nacht van strijd en zorgen  

schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.  

 

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
’t lichten van Gods aangezicht.  

 

3 Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.  

 

4 In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte eeuwigheid.  

 

7 Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 

 

Gebed  



Zingen: NLB 654: 4 en 6 
 

Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 

Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 

Intocht van het licht 
 

Terwijl de nieuwe paaskaars wordt binnengedragen  
 

zingen we: Lied 600 
 

Licht, ontloken aan het donker,  
licht gebroken uit de steen,  
licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen! 
 

Licht, geschapen, uitgesproken,  
licht dat straalt van Gods gelaat,  
licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad! 

Licht, aan liefde aangestoken,   
licht, dat door het donker brandt,  
licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam! 
 

Diaken en voorganger staan bij de paaskaars. 
Diaken: Het licht van Christus! 
Allen:     Christus is ons licht! 
 

De paaskaars wordt op zijn plaats gezet 
 

Vg:  O God, laat het licht dat U in ons midden hebt ontstoken nooit meer doven. En laat 
het licht van de paaskaars ons er keer op keer aan herinneren dat duisternis niet het 
laatste is, maar Licht.  
Dat de dood niet het laatste is maar Leven. 

A:  Amen. 
 

De paarse antependia worden vervangen door de witte, het avondmaalsstel wordt 
binnengebracht en de tafelkaarsen aangestoken. En dan geven we het licht door aan 
elkaar. 
Hierbij speelt Harry “Nu triomfeert de Zoon van God” (lied 622) van Joh. Seb. Bach 

 
 



Zingen NLB 286 
 

Waar de mensen dwalen in het donker 
draai je om en zie het nieuwe licht 
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 
Zie de mens die ieder mens verlicht 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 

Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 

Onder het naspel is er gelegenheid de kaarsjes in de gaasbak te plaatsen.  
We steken kaarsjes zodanig in de gaasbak dat er een kruis ontstaat. 
 

DOOPGEDACHTENIS    
Er wordt water in het doopvont gegoten. 
 

Vg:  De apostel Paulus schrijft: 
“Weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn,  
in zijn dood gedoopt zijn? 
Met Hem zijn wij begraven door de doop in de dood, om,  
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt,   
een nieuw leven te leiden.”  

 
 



In de oude kerk werden de geloofsleerlingen in de Paasnacht gedoopt,  
terwijl ze de geloofsbelijdenis uitspraken. 
Later werd het gewoonte dat wie eerder werden gedoopt in deze nacht hun doopgelofte 
vernieuwden. 
 

Ook wij staan in deze nacht stil bij onze eigen doop en denken na over vragen als: 
- Wat betekent de doop voor mij? 
- Hoe blijft mijn doop voor mij leven? 
- Hoe blijf ik leven voor mijn doop? 

Gemeente,  laten  wij het geloof van onze doop belijden. 
 

Allen gaan staan. 
  

           V: Gelooft u in God de Vader,  
onze Schepper en Verlosser?  

 A: Ja, ik geloof. 
 V: Gelooft u in Jezus Christus zijn Zoon,   

onze gekruisigde en opgestane Heer? 
 A: Ja, ik geloof. 
 V: Gelooft u in de Heilige Geest,  

Die levend maakt  
en die ons leven vernieuwt? 

 A: Ja, ik geloof. 
 

Persoonlijke doopgedachtenis 
Ieder die dat wil mag naar voren komen naar het doopvont om zijn/haar doop te 
gedenken.  
Wie dat fijn vindt, kan de hand in het doopwater steken en het voorhoofd aanraken. 
 

Ondertussen luisteren we naar “Stay with me”” 
 

Gebeden 
 

OP NAAR DE PAASMORGEN 
 

Allen gaan staan. 
V: De Heer is opgestaan! 
A: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
 
 
 
 



We luisteren naar een lied van Sela:  
 

Schep in mij, o God, 
een hart op U gericht; 
een geest, die weet wat waarheid is; 
wat donker is, wat licht.  
Zo vaak afgeleid 
door stemmen om mij heen, 

die zeggen wat belangrijk is; 
wat waarde heeft, wat geen.  
Maar telkens als ik dwaal, 
roept U mijn naam;         
wijst U mij weer op Christus: 
geheim van mijn bestaan.  

 

Met Christus gestorven; met Christus opgestaan; 
met Christus verborgen in God.  
 

Vader, dank U wel; 
dit wonder kleurt de dag: 
dat ik met Christus leef; 
bevrijd van elke aardse macht. 
Help mij U verstaan, 
die steeds weer tot mij spreekt; 

met hemelse aanwezigheid 
mijn wereld binnenbreekt. 
Maar telkens als ik dwaal, 
roept U mijn naam; 
wijst U mij weer op Christus: 
geheim van mijn bestaan. 

 

Met Christus gestorven; met Christus opgestaan; 
met Christus verborgen in God. 
 

Terwijl de klokken luiden, lezen we het paasevangelie:  Mattheüs 28, 1-6 
 

Zingen:    Lied 634 
 

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis,   
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,   
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
   

Zegen  
 

Onder orgelspel - Halleluja uit de Messiah van G.F. Händel - verlaten we de kerk. 
Iedereen die dat wil, kan een kaars uit het gaas nemen  
en Het Licht de wereld indragen. 


