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Liturgie Goede Vrijdag 

 

 
 

Protestantse Gemeente Mariëngaarde 
 

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen een 
doorlopende viering. Bemoediging en groet zijn er alleen in de eerste dienst, de zegen 
alleen in de laatste viering. 
 

Het thema is  ‘Kijk!’ - Door Jezus’ ogen.  
 

Laat me kijken met Uw ogen. Laat me zien.  
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. 
Leg Uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs.  
Laat me leven zoals U.  
 

Gezegend je ogen 
dat zij in ieder mens 
het verhaal van God mogen zien.  



Mensen die meewerken aan deze viering: 
 

Voorganger:   Johan Helfferich 
Muziek:    Harry Maring, Petra Andriesen, Margriet Lei, Knillis Brouwer 
Zang:    Loes en Knillis Brouwer 
Lectoren:    Sietse Regnerus (WD), Grietje Woudwijk (GV)  

en Petra Andriesen (SZ) 
Bloemschikking:   Loes Brouwer 
Ouderlingen van dienst:  Janneke Hellema 
Diakenen:    Margriet Lei, Hiltje Post, Gerard Hiemstra, Andele Hellema,  

Elisabeth van der Woude en Jan Hansma 
Camera:     Gerben Talsma 
Koster:     Theo Hoogerbrug 

 

Goede Vrijdag 
3 april 2026,  19.30 uur,  Sint Maartenkerk 

 

Kijk! – Jezus ziet onze gebrokenheid 
 

 
Het kruis is in het evangelie van Johannes niet allereerst symbool voor lijden en 
ondergang. Dat klinkt ook door in het laatste woord dat de evangelist optekent: Het is 
volbracht! Jezus slaakt geen zucht van opluchting, maar schreeuwt een kreet van victorie. 
Hij sterft niet als een slachtoffer maar als overwinnaar. Volbracht! We mogen weten van 
Gods grote genade.  
 

Toelichting 
Op deze Goede Vrijdag zetten wij de viering van het Paasfeest voort die op Witte 
Donderdag begonnen is, met de Evangelielezing en kruismeditatie, gebeden en liederen. 
Vanwege het meditatieve karakter van de dienst worden de liederen niet aangekondigd, 
zijn er geen mededelingen en collecten. 
Op Goede Vrijdag scharen wij ons om het kruis. Het lijden van Christus verbindt ons met 
alle lijden en onrecht in deze wereld. Wij bidden voor de nood van de wereld en buigen 
ons voor het mysterie van het kruis.  
Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus en lezen het lijdensevangelie van Marcus.  



Voorafgaande aan de viering speelt Harry vanaf 19.00 uur passiemuziek - muziek van o.a. 
J.S. Bach en Bach, zijn leerling J.L. Krebs. Hij begint met een eigen bewerking van “O 
kostbaar kruis”  
 

We luisteren in stilte 
ORDE VAN DIENST 

 

Stilte   (allen gaan staan) 
 

Zingen: Lied 22, 1 en 3 
 

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat U mij 
en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft U zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,  
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten  
in klacht op klacht. 
 

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
´Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal U redden naar zijn welbehagen,´ 
zo klinkt hun spot. 
 

Drempelgebed 
 
Voorganger:  Midden in het donker van de tijd 

Gedenken wij Jezus Messias 
In zijn lijden, in zijn dood 
In de dagen van zijn leven 
Heeft Hij onze zwakheid gedragen,  
Onze leegte onder ogen gezien. 
Hier zien wij op naar het kruis. 
Laat dit uur voor ons zijn 
Als een waken en bidden met Hem, onze Heer Jezus Christus 

 

Allen:   In uw handen Heer, bevelen wij ons leven. Amen.  
 

(allen gaan zitten) 



Zingen:    Lied 561 O liefde die verborgen zijt 
 

O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 

Hoe acht´loos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

O Liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 

Gebed 
 

HET LIJDENSEVANGELIE 
 

Wij lezen Marcus 14: 43-46 
 

We luisteren naar muziek – een variatie over lied 558  
 

Lezen: Marcus 15: 1-5 
 

Zingen NLB 558: 1, 6 en 8 
 

1  Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

  

6  Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht’loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

  

8  Om de doornen van uw kroon, 
om de gees’ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 

  
 
 



Het kruis wordt binnengedragen 
 

Wij zingen in wisselzang NLB 547 
 

Allen  Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Vrouwen Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Mannen Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods, 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Vrouwen Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Mannen Want de aarde jaagt ons, naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moet. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Allen  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Lezen: Marcus 15: 6-20a 
 

We luisteren naar Opwekking 614  
 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

 



Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

 

Lezen:    Marcus 15: 16-38 
 

De paaskaars wordt gedoofd   
 

We zijn een moment stil 
 

Zingen:    Lied 590 
 

Nu valt de nacht. /  Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht / in Gods hand gegeven. 

 

De wereld gaf / Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf / en zijn leven sterven. 

 

Hoe slaapt Gij nu, / die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, / rots des heils, gevangen. 

 

't Is goed, o Heer, / Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, / in uw dood begraven. 

 

Hoe wonderlijk, / uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk / van ons afgenomen. 
 

We komen samen rondom het kruis en er is gelegenheid om een bloem  
of een steen bij het kruis te leggen. 
 

Gebeden bij het kruis 
 

We horen Marcus 15: 39-47 
 

 
 
 
 
 
 



Zingen:    Lied 578: 1, 2, 4 en 6 
 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

 
Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 

 

De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 
We verlaten in stilte de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


